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NIEUWS UIT SCHOOL 
Afscheid CB Willem-Alexander 
 

Onze missie is: 
Jij mag zijn zoals je bent 
om te worden wie je bent 
maar nog niet kunt zijn; 
en je mag het worden  
op jouw manier in jouw tijd. 

 

Tijd 
 

Het is voor mij tijd op te stoppen als leerkracht op de CB Willem-Alexander. 
 

Als moeder van 3 kinderen, Annegreet, Hilde en Janhenk kwam ik op deze school. Ik startte als 
vrijwilliger bij allerlei activiteiten. Onze kinderen kregen goed onderwijs en hadden een zeer plezierige 
schooltijd. 
 

Daarna volgde een tijd van invalwerk in Erica en Zandpol. Op de CB de Zwaluw in Zandpol kreeg ik een 
vaste aanstelling. Daar heb ik 12 jaar gewerkt in vrijwel alle groepen, het was daar een goede tijd. 
 

Toen kwam er een plekje voor mij in Erica aan de CB Willem-Alexander. Ik mocht starten in de 
bovenbouw daarna groep 4,5,6 en de laatste jaren groep 4,5: de middenbouw.  
 

CBS ‘Willem-Alexander’ 
Verlengde Vaart NZ 37 
7887 EE  ERICA 
 0591-301623 
: willemalexander@viviani.nl 
www.willem-alexander-erica.nl 

 

Jarig 
 
woensdag 30 juli Daniël  gr. 1 
donderdag 7 aug. Sven  gr. 4 
maandag 18 aug.  Ahmed  gr. 6 
donderdag 21 aug.  Loïs  gr. 6 
zondag  24 aug.  Ziva  gr. 3 
vrijdag  29 aug. Lieke  gr. 6 
dinsdag  2 sept. Judith  gr. 7 
vrijdag  5 sept. Elisa  gr. 3 
dinsdag  9 sept. Fiona  gr. 6 
dinsdag  9 sept. Ehsan  gr. 7 
zaterdag 13 sept. Rohawat gr. 8 
maandag 15 sept. Jassim  gr. 1 
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Er is heel wat veranderd in het onderwijs. Maar kinderen blijven altijd kinderen. Ik heb ze een stukje 
verder mogen helpen in hun ontwikkeling. Het mooiste wat er is. Dit kun je niet alleen. Dit doe je 
samen. Kinderen leren van elkaar. Samen met ouders kun je kinderen laten groeien. Samen met 
collega’s kunnen kinderen zich ontwikkelen en kun je ook zelf steeds groeien. 
 

Ik kijk terug op een fijne tijd. 12 jaar heb ik op deze school juf mogen zijn. Bedankt allen voor het 
vertrouwen in mij als leerkracht! 
 

2 juli 2025 was het tijd voor een feestje! Wat was het een superleuke dag. Ik kijk er met grote 
dankbaarheid op terug! Dank jullie wel! 
 

Het volgende lied van Trefwoord heb ik vaak samen met de kinderen gezongen, ik wil het graag met u 
delen: 
 

Blijf in ons midden 
 

God van alle mensen, luister naar ons zingen. 
God van alle mensen, U blijft ons omringen 
ook al gaat het mis of zijn we U vergeten, 
U laat altijd weten dat U van ons houdt. 
God van alle mensen, luister naar ons bidden, 
Help onze wereld, blijf in ons midden. Amen. 

 

Het ga jullie goed! 
 

Juf Margreet Boekeloo 
 
Einde schooljaar, tijd van afscheid nemen 

Op 2 juli hadden we het afscheidsfeest van juf Margreet, zie bovenstaande. Een 
zeer gewaardeerde leerkracht op onze school. We wensen haar een heel goede 
tijd toe en dat ze samen met Martin nog lang mag genieten van alle voordelen die 
het seniorenleven biedt! 
 
 

 
Musical en afscheid groep 8 
Op 8 juli was de afscheidsavond van groep 8. We hebben 
eerst gekeken naar ‘De leukste musical ever’ van de 
bovenbouw en daarna zijn de kinderen van groep 6 en 7 
en hun familieleden naar huis gegaan. Het was een 
prachtige avond. Als school hebben we tuingereedschap 
gekregen van de kinderen, dat is heel welkom! 
 
Op 9 juli hebben de achtstegroepers getrakteerd en toen 
werd het tijd om via een hindernisbaan de school te 
verlaten. Lieve jongens en meisjes: succes op de 
middelbare, het ga jullie goed! 
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Groei 
 

Het is zover 

Daar staan jullie dan 

Klaar om uit te vliegen. 

De wereld aan je voeten 

Kansen voor het grijpen 

En nieuwe mensen te ontmoeten. 
 

En of je links- of rechtsaf slaat 

Fladdert, vliegt of graag wil dansen 

Volg de weg die bij je past 

en creëer je eigen mooie kansen 
 

Want jij bent jij 

Met jouw talent 

Wij hebben gezien hoe mooi jij bent 

Je bent uniek en heel speciaal 

een prachtig kind  

met een verhaal 
 

verhalen op school  

het stond centraal, 

naar Trefwoord geluisterd en uit de bijbel gelezen 

samen gezongen, op je eigen manier geloven 

vanuit respect voor ieders verhaal 
 

jij hebt de wereld iets te geven 

laat je zien 

groei en ontdek 

geniet en wees dankbaar voor het leven 
 

wij laten jullie los 

wij laten jullie gaan 

want wij geloven en vertrouwen 

dat de heer met jullie zal gaan  

echt 

wij geloven in jou! 

 

Hartelijk bedankt en fijne vakantie  

We willen graag iedereen bedanken voor alle hulp het afgelopen jaar. Voor de klusjes en klussen, voor 
het werken in de tuin, het meedenken, commissies, het praatje, de taxi, ondersteuning bij activiteiten 
en nog veel meer. Het is soms best veel gevraagd, maar zó belangrijk! Zonder jullie inzet kunnen we 
anders niet doen wat we nu doen. We hopen ook het komende jaar weer een beroep op jullie te mogen 
doen. Sandra en Ruben Beuker en Tim en Bianca Kuipers hebben afscheid genomen van onze school. 
Bedankt voor jullie hulp, betrokkenheid en inzet in de afgelopen jaren! 
 

En nu eerst vakantie. Tijd om uit te rusten, te ontspannen, te lezen, sporten of gewoon genieten. Op 
de camping of thuis, ieder op zijn eigen manier. Geniet ervan en wij zien de kinderen en jullie graag 
terug op maandag 25 augustus a.s. 
 

Hartelijke groet namens ons allen. 
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AGENDA 
 

Datum  Activiteit  Tijd  Voor wie  

11 juli Zomervakantie 12:15 uur  

25 augustus  1ste schooldag nieuw schooljaar   

8-12 september startgesprekken   

25 september Willem-Alexander Kroniek   

 

VAN DERDEN 

 
Zie bijlage(n) op website: 
 
Brede School: Hittegolf poster 
Brede School: Kinder-doe-dag Griendtsveenpark 
Nieuwsbrief Sedna 
Visitekaartje: Buurtsportcoaches De Velden 
Viviani Vacature GMR 
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